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Een dag in het leven van... Rob Greenfield

Er zijn tegenwoordig heel veel mensen actief zijn ten aanzien van duurzaamheid. We hebben Boyan
Slat en Gretha Thunberg al voorbij zien komen, maar ook heel veel andere beroemdheden, zoals
zangers en acteurs, zetten hun populariteit in om ‘duurzaamheid’ te promoten. Zo investeert filmster
Leonardi Dicaprio heel veel geld in het Nederlandse bedrijf Mosa Meat (Maastricht). Dit bedrijf
probeert kweekvlees op de markt te krijgen, maar dat is vooralsnog een hele techniek. DiCaprio
gelooft heilig in het concept van kweekvlees, want dat scheelt heel veel CO2 en methaan uitstoot en
levert ook heel veel plek op in de wereld.

Maar we willen jullie graag voorstellen aan een echte activist, die ook nog eens actief is op de ‘socials’.
Een vlogger, een youtuber die ook volledig ‘duurzaam’ probeert te leven. We hebben zo iemand
gevonden: Rob Greenfield.

Rob Greenfield omschrijft zichzelf als ‘een avonturier en gast (dude) die een verschil wil maken’. Hij
woont in een tiny house, produceert geen afval en heeft zijn bezittingen terug weten te brengen tot
minder dan 111 stuks, die ook allemaal op zijn fiets passen. Rob pleit voor een eenvoudiger en
daardoor gelukkig en gezonder leven. Hij vlogt over zijn leven, schrijft boeken en plaatst filmpjes op
YouTube en je kan hem volgen via Instagram. Rob is afgestudeerd als bioloog aan de universiteit van
Wisconsin.
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610 berichten 190K volgers 109 volgend

Rob Greenfield

Activist dedicated to sustainability, equity and justice. Inspiring, educating and
empaowering you to be the change you wish to see in the world.
linktr.ee/robjgreenfield
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Off-the-grid in Amerika

In 2013 fietste Rob 7.600 km door Amerika op een fiets gemaakt van bamboe. De route werd in 104
dagen afgelegd en tijdens de reis probeerde hij zo duurzaam mogelijk te leven. En dat leverde
verrassende resultaten op:

Hij verbruikte 600 liter water. Dat zijn ongeveer 10 douchebeurten van 9 minuten. Hij produceerde
nog niet eens één kilo aan afval (!) gedurende de hele reis werd er geen lichtschakelaar aangezet.
Ruim 70 procent van zijn dieet kwam uit afvalcontainers. Hij at meer dan 130 kilo voedsel uit
afvalcontainers van supermarkten om aandacht te vragen voor voedselverspilling. Hij leefde 5 dagen
in New York van een lekkende brandkraan en tijdens de tocht van New York naar Boston dronk hij
alleen water uit lekkende kranen onderweg. Toen heerste er een hittegolf!
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Vervolgens leefde Rob een jaar zonder te douchen, maar waste hij zich in natuurlijke waterbronnen,
watervallen en in de regen.

Food Waste Fiascos

Het is een bekend gegeven dat we allemaal eten weggooien. De documentaire Taste The Waste (2010)
maakte al duidelijk hoe belachelijk veel voedsel we weggooien. Ook Rob ging met dit concept verder.
Tijdens zijn 2° fietstocht in 2014, organiseerde hij in grote steden Food Waste Fiasco’s. Dat waren
bijeenkomsten waar al het eetbare eten wat werd weggegooid door supermarkten werd uitgestald. De
conclusie daarvan was dat in Amerika bijna de helft van het voedsel werd weggegooid. Dat is zo’n 165
miljard dollar per jaar.

Zo gooien supermarkten heel veel eten weg wat ‘over de datum is’, maar vaak is dit nog heel lang
goed om te eten. Vaak ontstaat er een geurtje of een kleurtje. Ook appels met een deuk verdwijnen in
de afvalberg of scheve komkommers. Tegelijkertijd weigeren supermarkten vaak dit eten te doneren,
want dan verkopen ze minder.

Deze reis startte Rob met 2000 dollar op zak. Op het einde had hij nog 400 dollar over. Deze heeft hij
gedoneerd aan een duurzame instelling. Rob wil geen geld hebben en alles wat hij verdient doneert
hij.

De Free Ride serie op Discovery Channel

In september 2015 begon Rob aan een reis door Zuid-Amerika, uiteraard zonder geld. Hij wilde
vertrouwen op de goedheid van anderen en verdiende geld met het werken voor anderen. Hij had 72
dagen de tijd om 9.000 kilometer af te leggen. Het doel was om te proberen te leven volgens de
filosofie van Rob dat je de wereld rond kunt reizen op basis van alleen je vindingrijkheid en de
vriendelijkheid van vreemden. De TV-zender Discovery Channel maakte hier een serie van.
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Afval in New York.

In 2016 besloot Rob een maand in New York te gaan leven, zoals de
gemiddelde New Yorker dat deed. Al het afval dat deze manier van
consumeren opleverde, verzamelde hij op zijn lichaam in speciale
zakken. Zo probeerde hij mensen bewust te maken van de enorme
hoeveelheid afval die we produceren.

Verdere leven van Rob

Rob leeft eigenlijk altijd op blote voeten, heeft geen auto, geen
mobiele telefoon, geen creditcard en geen pensioen. Hij spaart zichzelf
niet in zijn eigen visie. Hij heeft zich laten ‘helpen’, zodat hij geen kinderen kan krijgen, omdat hij de
farmaceutische industrie niet steunt en niet wil dat vrouwen hormonen moeten slikken als
anticonceptie. Vandaag de dag leeft hij voornamelijk van regenwater, verbouwt zijn eigen voedsel
(thuis of in de buurt) en gebruikt nagenoeg uitsluitend tweedehands spullen. Hij geeft lezingen en
heeft meerdere boeken geschreven. Op zijn ‘socials’ kan je hem volgen.

S USTANNABLE RN ING.,
TINY HOUSE TOUR
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Bekijken op EYouTube 5

Opdracht:
1. What is Rob doing these days? Bekijk Rob zijn ‘socials’ en breng in beeld wat hij allemaal doet.

2. Lukt het je om met Rob te communiceren via zijn ‘socials’ Welke (goede) vragen zou je hem willen
stellen?

3. Zou jij kunnen leven, zoals Rob? Waarom wel/ niet?
4. Zou jij willen leven, zoals Rob? Waarom wel/ niet?

5. Als je rondkijkt op het internet en de ‘socials’ zal je ook vast wel mensen tegen komen die negatief
zijn over mensen, zoals Rob, of hier kritiek op hebben. Wat is de kritiek van die mensen en wat vind jij
daarvan?
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6. Ken je nog andere duurzame beroemdheden? Wat doen zij?
Challenge:

7. Hoe duurzaam kan jij komende week leven? Probeer een week lang, zo duurzaam mogelijk te leven.
Binnen de kaders die voor jou werken uiteraard.

-Maak elke dag een verslag hoe je dit hebt ervaren
-Maak een fotocollage, instagram-blog, een vlog, of iets dergelijks
8. Wat is je conclusie na deze week?

9. Vergelijk je opbrengsten met anderen in de klas. Wat kon jij wel wat anderen niet lukte en
andersom?

10. Hoe zie jij de duurzame toekomst? Wat moet er uiteindelijk veranderen om een duurzaam
consumptiepatroon te ontwikkelen voor de mensen?
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